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ÖNSÖZ 


Tasavvuf, ihsan üzere yaşamaktır. Cebrâil [aleyhisselâm] Resül-i Ekrem Efendimiz'e [sallahu aleyhi vesellem), “İhsan nedir?” diye sormuş, Allah Resülü de şöyle buyurmuştur: “Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor.” 


Umuyoruz ki -yıllardır olduğu gibi- bu eserler vesilesiyle, birçok insan tasavvufun hakikatini tanıyacak, mürşid-i kâmillerin gerekliliğini farkedecektir. Yani “iman ve İslâm” sahasına “ihsan”ı da ekleyerek gerçek manada kul olacaktır. 


Tasavvuf yolu tarih boyunca sohbetle gelişmiş, yayılmıştır. Mürşid-i kâmiller bile bir Allah dostunun 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sohbet halkasına girerek seyrü sülükünü tamamlamış, böylece yeni sohbet halkaları kurmaya hazır hale gelmişlerdir. 


Elinizdeki bu kitap, “Allah'ı Sevenlerin Yolu” serisinin bir parçası olarak, elli yılı aşkın bir zamandır sohbet ile hemhâl olmuş Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl'ın sohbetlerinden derlenmiştir. Sohbet metinleri tasavvuf literatüründe oldukça yaygın ve faydalıdır. Çünkü kuru akademik bilgiden sıyrılmış, doğrudan halka yönelik bir dile sahiptir ve tasavvufa yeni başlayanlar için rehber olacaktır. 


Tevfik ve inayet Allah'tandır. 


RABITA 


Rabıta Ne Demektir? 


Rabıta Arapça bir kelime olup, rbt kökünden türemiştir. Çoğulu revâtibdir. “Bağlantı, bağlılık, tutarlılık, tertip, bağ, münasebet, ilgi” gibi anlamlara gelir. Tasavvufta ise müridin, şeyhini düşünerek, kalbinden dünya ile ilgili şeyleri çıkarması, şeyhi vasıtasıyla Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem] ve Allah'a [celle celâlunüj kalbini bağlamasıdır. Bir diğer tarifte müridin, kâmil bir mürşide gönlünü bağlaması, onun süret ve siretini (hem yüzünü hem de ahlâk ve davranışlarını) düşünerek güzel ahlakıyla ahlaklanması olarak tarif edilmiştir. 
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Rabıtanın Önemi 


Bir kâmil mürşide bağlanarak tasavvuf terbiyesi altında nefs-i emmâreden, şeytanın ve nefsin tuzaklarından kurtulmak isteyen kimse mürşidinin yolunda gitmelidir. Mürşidinin davranışlarını taklit edebilmek ve onun manevi halini kendi üzerine yansıtabilmek için de şeyhini çok sevmesi gerekir. Çünkü seven kişi sevdiğine benzemek ister. 
Tasavvuf yolunun büyükleri de müridin, sevgisinin artması için birtakım usuller geliştirmişlerdir. 
Rabıta da bu usullerden biridir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de, 


Msi EE a 


ZD Dy ed PU 3 > # 
Gila 22 153 
“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık kullarla beraber olun” (Tevbe 9/119) buyrulmaktadır. 


Sadık kullar, yüce Allah'a kâlü belâda verdikleri sözde samimiyetle durabilen kâmil zatlardır. Bu kimselerle beraber olmak sadece bedeni değildir. Kalp ve gönül beraberliği de gerekir. Kaldı ki Allah'tan (celle celâluhüj korkmak demek (takva hali) 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sıradan bir iş de değildir. Bu hali elde etmek için de bir evliya zatın ardı sıra hem gönülle hem de bedenle ilerlemek gerekir. 


Muhabbet pınarında olan ashâb-ı güzin ruh, akıl ve kalpleriyle sevgililer sevgilisi ile hep beraber olmuşlardır. Onlar sadece Resülullah Efendimiz'i Įsallallahu aleyhi vesellem) görünce hatırlıyorlardı, başka zaman gözlerinin önüne bile gelmiyordu, diye düşünmek doğru olamaz. Çünkü onlar Allah Resülü'nü ve onunla beraber yaşadıkları hatıraları bile gözlerinin önünde canlandırıyorlardı. Hatta Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] yapmış olduğu bazı davranışları nasıl yaptığını âdeta görüyormuş gibi anlatırlardı. Hadis âlimleri bu tür rivayet edilen hadislere “takrir” adını vermişlerdir. Mesela on yaşından beri hayatını Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) hizmetine adamış olan sahabi Enes b. Mâlik hazretleri (radıyallahu anh), “Sevgili peygamberimi görmediğim gece olmuyor” der, ardından da hüngür hüngür ağlardı.' 


1 İbn Sa'd, Tabakat, 4/168; 7/20. 
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Abdullah b. Abbas [radıyallahu anh] rüyasında Peygamberimiz'i [sallallahu aleyhi vesellem] görüp ve uyanınca, “Kim beni rüyasında görürse uyanıkken de görecektir, çünkü şeytan benim sûretime giremez” * hadisini hatırlayıp rabıtaya başladı. Sonra Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] hanımlarından olan teyzesi Meymüne'nin [radıyallahu anhâ] yanına gidip rüyasını teyzesine anlattı. Teyzesi de Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] cübbe ve aynasını getirerek, “İşte bu cübbesi ve aynasıdır.” dedi. İbn Abbas [radıyallahu anh] bunun üzerine şöyle dedi: “Aynaya baktım, Resülullah'ın süretini gördüm, kendimi göremedim.” * 


Buhâri, Ta'birü'r-Rü'yâ, 10. 
Fethu'l-Bâri,14/413. 
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İnsan bedeni sadece et ve kemikten meydana gelmemiştir. Her insanın duyguları, heyecanları, arzuları, sevgileri vardır. İnsan ruhu yüksek değerlere, yüceliklere ulaşmak ister. Bu yüzden bedeni beraberlik, her konuda birlikte olmak anlamına da gelmez. Ruhen beraber olan kimse, her zaman sevdiği ile birlikte olur. Ondan beden olarak ayrılsa bile, sevgisini kalbinden söküp atamaz; çünkü sevgi bedende değil, gönülde bulunur. Bu yüzden rabıta, sevgi, aşk ve muhabbet halinin bir sonucudur. Mürid, mürşidini çok severse, mürşidini bir an olsun gönlünden çıkarmaz. Mürid, mürşidinin yanında nasıl davranıyorsa onun gıyabında da aynı edebe dikkat eder. 


Sâdât-ı kirâmdan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi hazretleri [kuddise sırruhül buyurdu: “Kâmil bir mürşidi düşünmek, kalbinde onun duygularını hissetmektir. İnsan bu duyguyla, sevdiği kişinin sohbetine koşar, isteklerini yerine getirir, istemediklerini asla yapmaz ve nihayet ahlâkıyla ahlâklanır.”* 


4 Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdi, Mektübât, s. 19. 
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Rabıta Nasıl Yapılır? 


Mürid, abdestli bir halde, kıbleye doğru âdap oturuşu ile yönelir. Yirmi beş defa “estağfirullah” der. Gözlerini kapatır. Mürşidini gözü önüne getirir. 
Mürşidin iki kaşı arasından bembeyaz süt şeklinde ilâhi nur çıktığını ve bu nurun, feyzin, müridin ağzından girdiğini, kalbine ulaştığını, oradan da bütün kalbine ve vücuduna yayıldığını düşünür. Bu esna- da mürşidini daima göz önünde tutmaya çalışmaz. 
O ilâhi nurun mürşidinden geldiğini bilerek sadece gelen nur ile meşgul olur, o nura yoğunlaşır. On - on beş dakika kadar devam eder. En sonunda yirmi beş defa “estağfirullah” diyerek gözlerini açar. 


Kadınlar ders rabıtası yaparken, mürşidi bir nur şeklinde, güneş gibi parlak vaziyette düşünürler. 
Mürşidin vücut âzaları, başı, yüzü, gözü zâhiri olarak düşünülmez. İlâhi nurun dışa yansımış hali düşünülür. 


Bunun yanı sıra çeşitli usullerle yapılan rabıta şekilleri de vardır. Ancak bu tarif ettiğimiz rabıta- yı Sâdât-ı kirâm, her müridin en az günde bir defa akşam namazından sonra beş dakikadan az olmamak şartıyla yapmasını ister, bu bir görevdir. Rabıta, ramazan ayında öğle namazından sonra yapılır. 
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RABITANIN 
KAZANDIRDIKLARI 


Rabıta, Müridi Tefekkür Haline Ulaştırır Rabbimiz Teâlâ buyurmuş mealen: 


“(Onlar) Hiç deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratilmış? Ve göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş? 
Ve dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmiş? Ve yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılıp döşenmiş? (Habibim yâ Muhammedi!) O halde sen nasihat et, çünkü sen ancak bir nasihat edicisin!” (Gaşiye 88/17-21). 


Evet, bu âlem, üstat Bediüzzaman hazretlerinin (rahmetullahi aleyh) söylediği gibi, “Gökyüzünde asılı duran güneşiyle bütün canlılara bir lambadır. Koca yer küre ise bir beşiktir. Hatta her yerde hazır olan bir aşçıdır; bulutları, süzgeç ve sütannesi gibidir. 
Dağları, mahzen ve ambara benzer. Havası da nefes ve nefislere bir yelpazedir. Suyu, yeniden hayata girenlere süt emziren dadı misalidir.” * 


Rabıta ile kalbe yerleşen ilâhi nurun tecellisi müridi, eşyanın hakikatinin idrakine ulaştırır. 
5 Bediüzzaman Said Nursi, Mektübât, 20 (65. Mektup). 
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Rabıta, müride Allah'ın ihsan ettiği faziletleri hatırlatır 


Yaratılmışların en şereflisi insandır. İnsanın şerefi taşımış olduğu kulluğundan ileri gelir. En başta peygamberler, sonra evliya zatlar, özellikleri sayesinde diğer insanlardan ayırt edilirler. Onun için Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem]: “Veliler görüldükleri zaman Allah Teâlâ'yı hatırlatırlar” © buyurmuştur. 


“Tecrübe etmek için, bir kilimin nakşına gözünü kırpmadan bak, kendinden geçersin. Rabıta, İskender aynasıdır. Bu ayna, mülk âlemini insana açar. Şeyhin hayali kalbe girince nefsi ve şeytan o kalbe vesvese veremez. Vesvese, dünyanın kalbe hükmetmesinden meydana gelir. Göz, bir süret görünce, muhakkak o kalbe de girer. 
Mürşidin rabıtasını kalbine koy ki başka süretler oradan çıkıp gitsin.” 


Muhammed Sâmi Erzincâni hazretleri [kuddise sırruhüj| 


6 İbn Mâce, Zühd, 4; Hakim et-Tirmizi, Nevâdirü”/-Usül, 1/302. 
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Rabıta ile yeniden dirilen kalp hamd ve şükrün idrakine varır. 


Rabıta, insana Allah için sevmeyi öğretir 


Rabıta, müridin gönlünü terbiye ve tezkiyeye tâbi tutarak Allah Teâlâ'yı sevebilecek bir gönle sahip kılar. Bu da ancak gönül dünyamızı kemiren hastalıklardan kurtularak gerçekleşebilir. Evliyaullah, peygamberlerin vârisidir. Peygamberler ise sadece ilim ve güzel ahlâkı bırakmışlardır. Bir evliya bu özelliklerden ne kadarını taşıyabiliyorsa, o ölçüde Peygamberimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem) daha yakın demektir. Âyette de geçtiği gibi, ‘Fakat iman edenler, Allah'a olan sevgileri cihetiyle daha kuvvetlidir.’ 7 
Onun için rabıta, bizi Allah [celle celâluhij için sevenle buluşturur. Allah [celle celâluhüj için sevmek, yüce Allah, “Seviniz bu sevdiğimdir? ë dediği için sevmektir.” ° 


7 Bakara 2/165. 

8 İlgili kudsi hadis şöyledir: 
“Allah Teâlâ bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e, ‘Ben filan kulu seviyorum' der. Cebrâil de onu sever. Ve sema ehline şöyle der: ‘Rabbiniz filan kulu seviyor, siz de onu sevin.” Böylece sema ehli de kulu sever” (bk. Buhâri, Edeb, 41; Müslim, Birr, 157; Tirmizi, Tefsiru Süre (19) 7. 


9 Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, 2/1076—1079. 
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Rabıta, müride ibret nazarıyla bakmasını öğretir 


Her gördüğümüz nesne, kalpte bir nakış (iz) meydana getirir. Bu, haram olmayan eşya için de geçerlidir. Haram olan eşyadaki nakışın tesiri daha fazladır. Günahlar kalpte ayrıca bir de gaflet meydana getirir. Gaflet, Allah Teâlâ'yı unutturur. Bu ise insanı Cenâb-ı Hak'tan uzaklaştırır. 


“Yaratılmışlara bakmak, bakılanın ahlâki özelliklerinin tohumunu insanoğlunun nefsine eker. Sevinçli kimsenin sevinci, üzüntülü kimsenin üzüntüsü ona bakana sirayet eder. Hayaldeki bir süretin sahibinden sevinç veya üzüntü bakana doğru gelir. Bu sadece insana mahsus bir meziyet değildir. Hayvan ve bitkilerde bile vardır.” 

Allâme Münâvi 
[rahmetullahi aleyh] 


10 Münâvi, Feyzü’l-Kadír, 5/2709. 
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1993 senesi Eylül ayında Ankara da bu yola 
intisap etmiş olan bir profesöre -ki öğretim görevlisi olarak Amerika'da ve Avrupa'da hayatını geçirmiş, emekli olunca da vatanına gelmişti- Seyda hazretleri (kuddise sırruhû] şöyle sohbet etti: 


“İbrahim aleyhisselâm devrinde (Lübnan-Mısır bölgesinde) yaşayan bir kavim (Keldâniler)'!, geçimlerini sığır beslemekle temin ederlerdi. Sığırları da ya tam beyaz veya tam siyah renkli olur, hiç alaca olana rastlanmazdı. Onlar da alaca olanların hasretini çekerlerdi. İçlerinden bir heykeltıraş, bir buzağı heykeli yaptı. 
Ve alaca renkle boyadı. Sığırların su içtikleri çeşmenin üzerine bu heykeli dikti. 


11 Keldâniler, Mezopotamya'nın çok eski halklarından biridir. 
Keldâni, “Kaldeli” demektir. Onları Asurlular içinde sayan tarihçiler olduğu gibi Urartu medeniyeti içinde görenler de vardır. 
Mezopotamya'da hüküm süren Keldâniler'in günümüzde Hıristiyanlığa mensup olan müntesipleri de vardır. Bu bölgede 2000 
yıllık tarihlerinden söz edilen Keldâniler İran, Irak, Türkiye, Suriye dışında Lübnan ve Hindistan'da da yaşamışlardır (geniş bilgi için bk. Kadir Albayrak, Keldaniler ve Nasturiler, Ankara 1997). 
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O çeşmeden su içen ineklerin bu hadiseden sonra yavruları alaca olmaya başladı.” 


Bu zat, Keldâniler'in sığırlarının buzağı heykeline bakarak, renklerinin yapısının değiştiğini ve İngilizce bir eserden de kendisinin bizzat okuduğunu söyledi. 
Böyle bir olayın tıbben olabilmesi için insanın, hayvan ve bitkilerin özelliklerini belirleyen “gen” dediğimiz ve kişinin asıl vasıflarını taşıyan hücre içi yapısının değişmesi lazımdır. Buna benzer bir olay, atom bombası atıldığı zaman yerle bir olan Japonya'da da meydana gelmişti. 
Hormonlu gübrelerle yetiştirilen bitkiler, anormal şekil almışlardı. 


Rabıta, Nebilerle ve 
Velilerie Birlikte Olmayı Sağlar 


Mürşid-i kâmiller Allah'ın (celle celâluhü| gerçek manada halifesi konumundadırlar. Veliler, Allah Teâlâ'nın zat ve sıfatlarının en mükemmel şekliyle 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tecelli ettiği kâmil insanlardır. Allah'ın (celle celâluhü| sevdiği kulları sevmek ilâhi bir emirdir. “Kişi sevdiği ile beraberdir” hadis-i şerifi gereğince mahşer günü gönül bağı ile hesap verecektir. 

Kâmil insanlarla manen dostluk kuranlar ve onların anıldıkları sohbet meclislerinde bulunanlar, ne kadar günahkâr olurlarsa olsunlar, manevi feyizleriyle kalplerindeki katılık yok olur. 


Allah Teâlâ mealen, “Resülüm de ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin”? buyurmuş. 


Leon isminde bir hıristiyan askeri, İzmit'teki Rum Konsili'nin emriyle, Selçuklu Sultanı Selâhaddin-i Eyyübi ile Urfa Valisi Zengi Ata'yı katletmek için yola çıkmış bulunuyordu. Leon bu suikastı başarırsa İznik Konsili kendisine 10.000 altın verecekti. 
Leon, Aslan isminde bir Türkmen dervişi kılığına girdi. Hayyât b. Kays hazretlerinin (kuddise sırruhü) tekkesine 

12 Âl-i İmrân 3/31. 
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geldi. Üç ay onlarla beraber kaldı. 
Orada müslüman oldu. İlâhi kader, Selâhaddin-i Eyyübi ile Zengi Ata'yı öldüreceği zehirli hançer, bir gün, kaza ile kendisine battı ve şehid oldu. 
Bunun üzerine mürşidi Hayyât b. 
Kays hazretleri [kuddise sırruhü| şöyle buyurdu: “Kim evliya ile oturur kalkarsa, bu zatların hatırına Allah Teâlâ, o kimseye hayırlar nasip eder. 
Bu zat, Selâhaddin-i Eyyübi gibi büyük bir kumandanı öldürmek için gelmişti, zehirli hançer kendisine kaza ile batınca da şehid oldu.” 


Rabıta, Âli Ruhlarla Beraber Olmayı ve Onlara Sığınmayı Kolaylaştırır 


Âli ruh, tertemiz ak-pak, yüce, nefsi terbiye görmüş, Allah'ın [celle celâluhüj yardımıyla desteklenmiş, üzerinde manevi feyiz ve nurların bulunduğu şerefli ruh demektir. Mürşid-i kâmillerin ruhları bu özelliktedir. Mürid, rabıta sayesinde böylesi tertemiz ruhların şemsiyesi altında bulunur. Şeytan ve nefsin bardaktan boşanırcasına yağan kötülükleri karşısında rabıta ile korunur. Âlimler şöyle der: 


“Allah Teâlâ, bazı işleri yapmaya ruhları görevlendirmiştir. Yüce makam ve hallere ulaşmış bu mukaddes ruhlar, kirlenmiş, zulmete dalmış kötü ruhların kötülüklerini yok ederler. Dünyalık arzu ve heveslerden arınmış ruhlar, cesetteki günah kirlerinden arındıktan sonra, meleküt âlemine yükselirler. Onlar, bu hal ve makamdaki kuvvet ve şerefli halleriyle, yaşadığımız dünya âlemindeki işlerde de 
tesirli olurlar, birtakım işleri de yönetirler.” 13 


“Rabıta, fenâ fillâh makamına ulaşmış olan bir mürşid-i kâmilin süretini hayalinde saklamak suretiyle, onun 
ruhundan istimdat dilemektir.” 4 
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi 
[kuddise sırruhül| 


13 Fahreddin er-Râzi, Jefsir-i Kebir, 1/71—72; 30/ 30-31. 
14 Mevlânâ Halid-i Bağdâdi, Mektübât, 32. Mektup. 
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Rabıta, İnsana Tevhide Bakış 
Anlayışını Öğretir 


Bir gün Gazneli Sultan Mahmud, Allah'ın kâmil velisi Ebü'l-Hasan el-Harakâni hazretlerini (kuddise sırruhü| Ziyarete gelmişti. Sultan ona, Bayezid-i Bistâmi hazretleri (kuddise sırruhü) hakkındaki düşüncelerini sordu. Harakâni (kuddise sırruhüj şöyle dedi: 

- O öyle bir zattır ki onu gören kimse hidayete ulaşır ve saadeti elde eder, dedi. Sultan Mahmud bu cevabı, haddi aşan bir ifade olarak gördü: 


- Bu nasıl olur? Ebü Cehil bile Peygamber Efendimiz'i [sallallahu aleyhi vesellem) gördüğü halde sapıklıktan kurtulamadı, dedi. Harakâni hazretleri 


[kuddise sırruhül, 


- O, Peygamber Efendimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem] Allah'ın resülü olarak değil, Ebü Tâlib'in yetimi Muhammed diye baktı, buyurdu. Eğer Resülullah'ı, Allah'ın resülü olarak görseydi hidayete ererdi. Ve bu sözlerine delil olarak şu âyeti okudu: 


O 032 YAZ İİ Oyla h3 
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“Onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar, (kalp gözleri ve basiretleri kör olduğu için) seni 
(asli hüviyetinle) göremezler.” 15 

Daha sonra şöyle devam etti: 

- Peygamber Efendimiz'i (sallallahu aleyhi vesellem] baş gözüyle görmüş olmak, insanı hidayete erdirmez. Ona kalp ve sır gözüyle (ibret ve muhabbet nazarıyla) bakılırsa bu saadete ulaşılır. İşte kim, Bayezid-i Bistâmi'yi [kuddise sıruhüj bu mana gözüyle görür ve ondaki marifet ilminden nasiplenirse saadeti elde etmiş olur.'8 


Muhammed Sâmi Erzincâni (Pir-i Sâmi) hazretlerinin [kuddise sırruhü| anlattığına göre: 


Az biraz ilim okumuş gözleri de şaşı olan bir kimse, Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretlerinin (kuddise sırruhül bir müridine “rabıta şirktir” diyerek aklını karıştırır. Bu olay da Hâce hazretlerine anlatılır. Hâce hazretleri [kuddise sırruhâJ O kişiyi çağırtır; mutfağa gitmesini ve dolaptaki şişeyi alıp gelmesini söyler. O kişi 
15 A'râf 77198. 


16 Feridüddin Attâr, Tezkiretü”1-Evliyâ, s. 678; İsmail Hakkı Bursevi, 
Rühu”i-Beyân, Ill, 297. 
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de mutfağa gider ama şaşı olduğundan şişeyi tek göremez. İki şişe olduğunu görür ve geri döner. “Hangisini alayım?” diye sorar. 
Dolapta bir tane şişe olduğu kendisine söylense de o kabul etmez. “Sana mı inanayım gördüklerime mi?” der. Hâce hazretleri, “O zaman şişelerden birini kır, diğerini getir” der. O da denileni yapar, ancak bir de bakar ki diğer şişe de yok olmuş. Geri dönünce Hâce hazretleri ona şöyle sohbet eder: Sen şaşı olduğundan biri iki görüyorsun. 
Şişenin birini kırsan, diğerini de yok ediyorsun. Bir kimsenin gönlünden Allah adamının sevgisi çıkarsa, Allah sevgisi de yok olur. Kalbin alışveriş yapmak için bir dükkâna girince Allah'a ortak mı (şirk) koşmuş oluyor? 
Hayır, olmuyor! 


Peki, o zaman, bir müridin kalbine mümin biri gelince neden Allah'a ortak (şirk) koşmuş oluyor!” 


17 Ünal Tuygun, Pir-i Sâmi Hazretleri Hayatı ve Sohbetleri, İstanbul: 
Umran, 1997. 


28 


Rabıta, Darda Kalana Çıkış Yolu Gösterir 


Bu yolun büyüklerinden Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretleri (kuddise sırruhüj buyurmuş: 


“Rabıta, tasavvufta bir müridin, kâmil ve fenâ fillâh makamında bulunan mürşidinin ruhaniyetinden medet istemesidir. Mürşidin süretini düşünmek, edep ve terbiye halini gerektirir. Zira müridin, şeyhinin yanında hazır olduğunu düşünmesi, ilâhi feyiz alabilmesini sağlar. Bu şekilde müride, huzur ve ilâhi nur gelir. O zaman mürid, kötü ve çirkin işlerden uzaklaşmış olur.” 


Yusuf aleyhisselâm, Züleyha'nın kötü emeline mâruz kaldığındaki halini bize Kur'ân-ı Kerim şöyle beyan eder: 


sonyol Yİ aza ELA da 
“Buna rağmen gerçekten (kadın) ona meyletmişti. Ve Rabb'inin delilini görmeseydi (Yusuf da) ona meyletmişti. İşte biz, kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştıralım diye böyle (delilimiz gösterilmiş) oldu. Muhakkak o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı” (Yusuf 12/24). 
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Bu âyetin tefsirinde Yusuf aleyhisselâma pek çok ruhani yardım olduğu âlimler tarafından zikredilmiştir. Âyette bahsedilen “delil//burhan” pek çok müfessire göre, Yakub aleyhisselâmın süretidir. Yu-SUT [aleyhisselâm] kadına yaklaşmak üzereyken, “Sakın, sakın!” diye bir ses işitti. Önce o, bu sese itibar etmedi. Daha sonra, ‘Ondan yüzünü çevir’ diye bir ses duydu. Bu söz de kendisine tesir etmeyince, 
Yakub'un [aleyhisselâm] sureti kendisine göründü.” 18 


“Rabıta, tek başına erdiricidir. 
Zikir tek başına erdirici değildir. 
Rabıta her tarikatta şarttır. Bu şartı kabul etmeyenler, rabıtanın ne demek olduğunu bilmeyenler veya tarikatın ne olduğunu kavrayamayanlardır.” 


Muhammed Masum hazretleri 
[kuddise sırruhû] 


18 bk. Zemahşeri, Keşşâf, 2/311-312; Bediüzzaman, İşâratü’l-fcâz, 
s: 257. 
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HATME 


Hatme/Hatim Ne Demektir? 


Hatme veya hatim Arapça bir kelimedir. Sözlükte, “bir şeyi tamamlayıp sonuna getirmek, basmak ve mühürlemek” demektir. Bir kitabın baştan sona okunması veya iki kapak arasına alınıp kitap halinde basılması da aynı anlama gelir.'* 


Buna göre hatme, ezberden veya bir kitaba bakarak, başından sonuna kadar okunan duaların/ sürelerin tamamlanması ve okunanların kalpte, Allah vergisi manevi bir hal (irtibat) meydana getirmesi demek olur. 


19 İbn Manzür, Lisânü”-Arab, 4/24-25. 
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Tasavvufi bir kavram olarak ise hatme, bazı sürelerin, âyet-i kerimelerin, salât ve selâmlarla tesbihatların yapıldığı bir zikir çeşididir. 


Hatme/Hatim Çeşitleri 


Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem] bazi hadislerinde, Kur'an okuyup onunla amel edenlerin, gıpta edilecek kimseler olduğunu, okunan Kur'an'ın her harfine karşılık on sevap verildiğini, okunan Kur'an'ın ahiret günü okuyana şefaatçi olacağını; hatta İhlâs süresini üç defa okuyanın “Kuran hatmi yapmış gibi” sevap alacağını?" 
ve Kur'an'ı baştan sona hatmetmenin ise yüce Allah'ın en çok sevdiği amellerden biri olduğunu bildirmiştir.2 

Ayrıca Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem], vj 


Ki 

AP o KİA 507 7o dol ğe 6 > doi por- 
A 


” 


20 bk. Buhâri, Fezâilü'l-Kur'ân, 17, 20; Müslim, Salâtü'1-Müsâfirin, 
243, 266, 268; Tirmizi, Kırâat, 12; Ebü Davud, Vitir, 14. 


21 Müslim, Salâtü'I-Müsâfirin, 261; Tirmizi, Fezâilü”1-Kur'ân, 11. 
29 Dürmi, Fezâilü'lsKur'ân, 33; Tirmizi, Kırâat, 13. 
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“Hatme esnasında kabul edilen bir dua vardır” buyurarak, Kur'an'ın her okunup bitirilişinde çok büyük faziletler olduğunu bildirmiştir. 


Sevgili Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem], Cebrâil [aleyhisselâm] ile birlikte her yıl, indirilen Kur'an âyetlerini, özellikle her yılın ramazan ayında ve o zamana kadar nâzil olan âyet ve süreleri karşılıklı okuyarak (mukabele) Kur'an hatmi yaparlardı.24 


Sahâbe-i kirâm efendilerimizden pek çoğu da her gün için okuyabilecekleri kadar Kur'ân-ı Kerim'i, bölümlere (hizip) ayırırlar ve bu ayırdıkları sayfaları da her gün okurlardı. Hatta aileleriyle bir arada okudukları zaman da Kur'an'ın hatmini yaparlardı.?5 


Peygamberimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] vefatından sonra, meşhur hadis kitaplarını okumak da ha- 


23 Ebü Nuaym, Hilye, 7/306 (10619); İbn Asâkir, Târihu Dımaşk, 
14/271 (1577); Deylemi, Firdevs, nr. 4121; Süyüti, Câmiu's-Sağir, 2/348 (5630); Münâvi, et-Teysir, 4/361; Aclüni, Keşfü’l-Hafå, 2/68 
(1784). 

24 Buhâri, Fezâilü"l-Kur'ân, 7. 

25 bk. Ebü Davud, Salât, 329; İbn Mâce, İkâme, 178; Abdürrezzâk, 
el-Musannef, 3/352. 

26 Dârimi, Fezâilü'-Kur'ân, 33; Heysemi, Mecmau'z-Zevâlid, 
7/172. 
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tim yapmak olarak değerlendirilmiştir. Âlimlerimiz buna “hadis hatmi” adını vermişlerdir. Bunu yapmakla sevap kazanmanın yanı sıra maddi ve manevi sıkıntılardan, hastalık ve belalardan, düşman istilasından ve her türlü murada ulaşmaya niyet edilmiştir. Nitekim ülkemizde Kurtuluş Savaşı yıllarında bu maksatla “Sahih-i Buhâri hatmi” yapılmıştır. 


Hatme'nin Özelliği e r rs PO ET E E 
Şİİ za İLA | 
OE O E Ai polg 
E Ee eg o AF» 
Glg aL eğ) 


“Sabah akşam Rab'lerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol” (Kent 18/28) âyeti indirildiği vakit, Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), ibadet ve zikir yapmakla âyette övülen ashabının kimler olduğunu yerinde görmek için mescide çıkmış bulunuyordu. Âyette övülen ashabını mescidde görünce Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurdu: 
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“Ümmetim arasında, kendileriyle beraber olmamı emrettiği (bu kişileri) var eden Allah'a hamdederim.” 2 Ve onların arasına girdi, oturdu: “Sizin üzerinize Allah'ın rahmetinin indiğini gördüm. 
(Bu inen rahmete) ben de ortak olmak istiyorum” buyurdu.?8 


Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem], bu şekilde yapılan zikirleri, âdeta cennet bahçelerinde bulunmaya benzetiyor; ashabına, “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman, oralardan fazlasıyla istifade edin” buyuruyordu. Cennet bahçeleri ile ne demek istediğini soran ashabına ise, “Onlar zikir halkalarıdır” “ sözleriyle karşılık veriyordu. 


Şu halde hatmenin en önemli özelliği, toplu olarak yapılan bir zikir olmasıdır. Bu yüzden de hatmeye, hatm-i hâcegan (büyük hocaların yapmış olduğu zikir) adı verilmiştir. * 


27 Ebü Nuaym, Marifetüs-Sahâbe, 3 (nr. 4634); İbn Kesir, Tefsirü'/- 
Kur'âni'i-Azim, 5/153; Süyüti, ed-Dürrü’l-Mensûr, 5/381. 


28 Süyüti, ed-Dürrü’l-Mensûr, 5/382. 
29 Tirmizî, Daavât, 82; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/150. 
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“Hatmede okunan süre ve zikirler, Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] ve diğer büyük zatların ruhuna bağışlandıkça, o ruhlar, zikir meclisinde bulunanları tanırlar. Bu tanışma, ahirette şefaate ulaşmaya ve sıkıntılı zamanlarda himmetin gelmesine vesile olur. Bir kişi, Nakşibendi olduktan sonra, bütün hatme meclislerindeki sevaptan istifade eder. Hayatta ve öldükten sonra da amel defteri kapanmaz.” 


Seyyid Muhammed Raşid Bilvânisi hazretleri [kuddise sırruhül| 


Nakşibendilik'te Hatme Nasıl Yapılır? 


Hatme, içinde Fâtiha'ların, İhlâs-ı şerifelerin, bazı sürelerin, salât ve selâmların ve “yâ bâki entel bâki” gibi bazı duaların yer aldığı ferdi veya cemaat halinde yapılan bir zikirdir. Allah'a (celle celâluhüj tövbe ile başlar ve yine yüce Allah'a tövbe ve istiğfar ile sona erer. 
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Hatme, zikir yapacak kişilerin sayısına göre küçük veya büyük hatme diye ikiye ayrılır. Yapacak kişi sayısı, yaptıran dahil “Elemneşrahleke” süresini ezbere bilen 11 kişi bulunursa büyük, 11 kişiden 
az olursa küçük hatme yapılır. Küçük hatmede 500 
defa “yâ bâki entel bâki”, 14 adet Fâtiha süresi ve salavat-ı şerifeler ile bazı Kur'an âyetleri okunur. 
Büyük hatmede ise 1000 defa İhlâs-ı şerife, 14 
Fâtiha süresi ve salavat-ı şerifeler ile bazı Kur'an âyetleri okunur. Büyük hatmede, 333 hatim sevabı vardır. Nakşibendilik'te hatmenin nasıl yapılacağına dair âdap kitaplarında geniş bilgi verilmiştir. 


“Rabıta yapmak, sohbetlere devam etmek ve hatme, bu yolun en önemli esaslarındandır. Süfiler bunlara devam etsinler. Sohbeti ise asla bırakmasınlar. Bütün himmet, cezbeyle yapılan sohbettedir.”*" 


Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi hazretleri [kuddise sırruhü) 


30 Hatme âdabı ile ilgili bilgiler için bk. M. Sâki Hâşimi, Ârifler Yolunun Edepleri, İstanbul: Semerkand Yayınları, 2003. 
31 Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi, Mektübât, 63. Mektup. 
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Hatmenin fazileti 


Hatme/hatim, hem dünya hem de ahiret hayatı için insana büyük faydalar sağlar. Ölü de diri de hatmeden istifade eder. Hatme, hayatta olana şevk ve muhabbet katar, ölü olanın sevap defterine bile “salih amel” adıyla manevi kazanç sağlar. Henüz günah işleme yaşına gelmemiş, ergen olmamış çocuklara bile faydası vardır. Mesela çocuk yaşta olan kimsenin, işlediği iyiliklerin faydasını artırır ve o kişide ileride bunun karşılığı ortaya çıkartır. Onun için abdest almasını bilen, namaz kılmasını öğrenen ve hatme sırasında usulüne göre davranabilecek çocuğun hatmeye girmesine müsaade edilir. 


“İnsanlar, bir araya gelip hatme yapmanın faziletini bilselerdi, hasta veya sakat olsalar bile yine de sürünerek hatmeye gelirler ve katılırlardı. 
Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] bize, “Sen Muhammed ümmetine güzel bir iş (amel) tavsiye et!” dese, ben insanların hatme yapmalarını tavsiye ederdim. Çünkü hatme meclisinin manevi imamı Peygamber Efendimiz'dir [sallallahu aleyhi vesellem]. O, bu meclislere manen teşrif buyurur ve oradakilerin dileklerini Allah Teâlâ'ya ulaştırır. 
Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem], ilâhi huzura arzettiği istek hiç geri çevrilir mi?” 


Gavs-ı Bilvânisi [kuddise sırruhü| 


Dünyanın her bir yerinde milyonlarca kişi tarafından her gün hatme yapılır ve her hatmenin sonunda, “(Özellikle) bu yoldaki ve diğer bütün tarikatlardaki (her biri tasavvufta manevi bir derece olan) mürşidlere, halifelere, müridlere, muhiplere, mahbuplara, mensuplara, müntesiplere” denilerek dua edilir. 


Onun için insan ne işle meşgul olursa olsun veya vefat etmiş bulunsun, bu hatmenin feyiz ve bereketinden istifade eder. Her gün milyonlarca defa yapılan bu hatmenin feyiz ve bereketi, manevi bir coşku içinde kalplere de kabirlere de rahmet halinde iner. Hatmede okunan büyük zatlar da orada bulunur. 
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Hatme, hem zâhir hem de bâtında beraberliktir. Bu tür meclislere katılanlara, yüce Allah'ın manevi askerleri yardım eder. Hatme, insanın içindeki günahları temizler. Hatmede Rabbü”l-âlemin, dostlarının üzerine rahmet ve nurunu indirir. Biz de rahmet ve nurun olduğu yere gidersek istifade etmiş oluruz. 


Hatmenin Faydaları 


Sâdât-ı kirâmdan Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi hazretlerinin (kuddise sırruhüj| ilk halifesi, Muhammed Sâmi Erzincâni (Pir-i Sâmi) hazretleri (kuddise sırruhüj, İmam Birgivi hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediyye adlı eserinden naklettiği bir sohbetinde şunları anlatır: 


“Şah-ı Nakşibend hazretleri (kuddise sırruhü| buyurmuş: “Bu yol ahlâk yoludur. Kötü ahlâkı değiştirip yerine iyi olan ahlâkı, huyları koymak içindir.” 
Kötü ahlâkı ıslah etmek her mümin için farzdır. 
Kötü ahlâkın ıslahı ise ancak tarikat ameliyle mümkündür. Yetmiş dokuz kötülenmiş ahlâk karşısında yetmiş dokuz da övülmüş güzel ahlâk vardır. Hatmede okunan yetmiş dokuz İnşirâh süresi (Elemneşrahleke), müridin bu kötü huyların ilacı ve tedavisi için okunur. Bir kimse bunu tek başına okusa, elbette faydasını görür, ama ne kadar? Denizin yanında damla ne kadarsa o kadar! Bu süre, “Biz senin kalbini açmadık mı? Senden yükünü indirmedik Mİ?” (inşirah 94/1-2) mealindeki âyetlerle başlar. Mürid, hatme esnasında kendisine taş verilmemiş de olsa, hatme sırasında hemen hepsini okumuş gibi sevap alır. Ne kadar evliyanın ervahı var ise o zikir meclisine iştirak eder. 


Hatmede zâhiri hesaba göre bile otuz üç Kur'an hatmi yapmak gibi sevap vardır. Çünkü (büyük) hatmede 1000 defa İhlâs-ı şerife okunur. Üç İhlâs-ı şerife okumanın bir Kur'an hatmi kadar sevap olduğuna dair hadisler vardır. Şu halde büyük hatmede 333 Kur'an hatmi gibi sevap vardır. Bu yüce Nakşibendi yolu, Allah Teâlâ'ya giden bir yoldur. 
Cenâb-ı Hakk'ın bin bir güzel isminin tecellisine insanı ulaştırır. 
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Sahabeden Âla b. Muhammed Sekafi iradıyallahu anh] anlatıyor : “Biz Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] ile birlikte Tebük'te bulunuyorduk. Bir sabah güneş hiç o zamana kadar görmediğimiz bir parlaklık ve aydınlıkta doğdu. Daha sonra Cebrâil [aleyhisselâm] indi. 
Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] ona, ‘Neden bu sabah, güneş şimdiye kadar görmediğimiz ışıklar ve nurlar saçıyor?” diye sordu. Cebrâil [aleyhisselâm] şu cevabı verdi: 


‘Bu sabah, Muâviye b. Muâviye el-Müzeni vefat etti. Cenâb-ı Hak onun cenaze namazını kılmaları için gökten 70.000 melek gönderdi. Gördüğünüz ışıklar güneşin değil, o meleklerin nurlarıdır.” Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] yine sordu. ‘Muâviye b. 
Muâviye el-Müzenî hangi ameliyle bu lutfa ermiştir?” Cebrâil [aleyhisselâm] şu cevabı verdi: 'O İhlâs süresini çok okurdu. Bu sebeple o büyük lutfa ermiştir.””* 


32 Beyhaki, Delâilü'n-Nübüwe, 5/245; İbn Abdülber, el-İstiâb, 
3/476 (2467); İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 4/158 (4993); Azimâbâdi, 


Avnü’l-Ma’bud, 9/12. 
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Ebü Hüreyre'den [radıyallahu anh] rivayet edilen bir hadiste Resülullah Efendimiz. (sallallahu aleyhi vesellem] bir defasında, mescide teşrif etmiş ve ashabına, “(Halka halinde) Toplanın. Ben size Kur'an'ın üçte birini okumak istiyorum” buyurmuştur. O zaman, mescidde bulunan ashâb-ı kirâmdan kaç kişi varsa bir araya gelmişler. Daha sonra da Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) yanlarına gelmiş ve İhlâs süresini okumuştur. 


“Ebü Hüreyre [radıyallahu anh] şöyle diyor: 


“Biz aramızda şöyle dedik: Bu, semadan gelen bir haberdir (vahiy). Sanki bu yüzden Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] bizim yanımıza gelmiştir. Aradan bir müddet geçince Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem] onlara şöyle buyurmuştur: 


“Size Kur'an'ın üçte birini okuyacağımı söylemiştim. Çünkü o (İhlâs-ı şerife) Ku'ran'ın üçte birine 
denktir.” 3 


33 Müslim, Salâtü'l-Müsâfirin, 361; Tirmizi, Fezâilü'l-Kur'ân, 11; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/429. 
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İmam Nevevi hazretlerinin [rahmetullahi aleyhi bildirdiğine göre; “İhlâs-ı şerife süresinin okunması, okuyanın yüce Allah'a karşı muhabbetini artırır. Muhabbetin göstergesi ise istikamettir.” 


Resülullah Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem] bir kişiyi, bir birliğin başkanı olarak gazâya gönderdi. O zat emrindekilere namaz kıldırırken, okuyuşunu daima İhlâs süresi ile bitirdi. İşlerini görüp döndükleri zaman, onun bu hali Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem] anlatıldı. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), “Bunu niçin yaptığını ona sorun bakalım” buyurdu. O sahabi de, “Çünkü bu süre Rahmân'ın sıfatını bildirmektedir. 
Ben de bu sebeple onu okumayı seviyorum” dedi. Bunun üzerine Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem) “Ona söyleyin; muhakkak Allah Teâlâ da onu seviyor” buyurdu.” * 


34 Müslim, Salâtü'i-Müsâfirin, 45 (1888); Nesâi, İftitah, 69 (992); 
Nevevi, Şerhu Müslim, 6/95. 
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Tarikat, fâniliğin şuurunda olmak demektir. 
Kur'an-ı Kerim'de mealen zikredildiği gibi: “Yeryüzünde olan her şey fânidir.” 35 Bunun sırrını ortaya çıkarmak için hatme başlarken rabıta yapılır. Rabıta yapan, şeyhinde fâni olmayı öğrenir. Bu manevi hali (fenâ makamı) bilen de Resülullah'ta ve Rabb'inde fâniliği idrak eder. Onun için bu tarikat, tövbe ile başlar. Hatmeye başlarken yirmi beş defa “estağfirullah” denir. Bunu yaparken parmağınızla sayın. Elinizdeki taş miktarınca okuyun; ne bir eksik ne bir fazla. 


Rabıta halinde iken mürid, kendini nur içinde tasavvur ettiğinden kalp huzurunu bulması da kolay olur. Hatme duası okunurken, sâdât-ı kirâmdan her bir zatın ismi geçtiği zaman, “Benim mürşidim bu evliya zatların her birinden bir nur alıp benim kalbime atıyor” diye düşünmek ve bekleyiş (kalbi huzur) içinde olmak gerekir. 


Tecrübe etmek için, bir kilimin nakşına gözünüzü kırpmadan bak, kendinden geçersin. Rabıta, İskender aynasıdır.” Bu ayna, mülk âlemini insa- 


35 Rahmân 55/26. 


86 Burada edebi bir anlatım söz konusudur. İskender; eski Yunan'da 
milâttan önce yaşamış bir komutandır. Makedonya Kralı «Büyük 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na açar. Kalbin iki kapısından biri insanın iki omzu arasıdır. Şeytan buraya oturarak kalbe vesvese verir. İnsanın ahlâkını kötüleştirir. Bunun ilacı hatmeye katılmaktır. Kalbin diğer kapısı da iki kaşın ara yeridir. Nefis ejderhası orada hüküm sürmek ister. 
İşte “İskender aynası” rabıta, o nefsi helâk eder. 
Kalp mülkünü fethetmek rabıta ile kolay olur. Rabıta olmazsa o ejderhayı yok etmek mümkün olmaz. 
Onun için Mevlânâ Câmi şöyle demiştir: 


“İskender'in aynası, aşk şarabının kadehidir. 
Ona can ve gönülden samimiyet ve muhabbetle bak. Dârâ ülkesinin halleri makamında olan kalp mülkünü sana açsın. Ey keramet sahibi! Ben ka- 


İskender» adıyla ün salmıştır. Yunanistan, Makedonya, Mısır, İran 

ve Hindistan'ı içine alan çok geniş bir coğrafyada imparatorluk kurmuştur. Asya ve Avrupa'da hükümranlık yapmıştır. Bu kadar muazzam bir alanı komutası altına alan İskender, 33 yaşında ölmüştür. Hint edebiyatı, Doğu edebiyatı ve divan edebiyatında «İskendernâme» adıyla kendisinden oldukça sık bahsedilmiştir. 

Anlatıldığına göre İskender, askerlerini Pers (İran) Kralı Dârâ'nın 

mülkünü fethetmek için toplamıştı. Ancak Dârâ'nın ülkesine giden yol daracık bir boğazdan geçiyordu. Boğaza hâkim noktada ise bir ejderha vardı, geçit vermiyordu. Kim oradan geçmek istese, ejderhayı görür görmez ödü patlıyor ve ölüyordu. İskender bütün bilginlerini topladı. «Bir çare bulun» dedi. Bilginler şöyle! 
dediler: «Mademki onu gören ölüyor. Ejderha da kendini görünce; helâk olur!» Bundan sonra geçide kocaman bir ayna koydular. 

Ve ejderhayı korkutup öldürdüler. İskender de o zaman Dârâ'nın. 

ülkesine fethe çıktı (Hazırlayan). 
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rarlılık gösterip o aynayı bekleyemiyorum. Bu sermayesiz dervişin halini sen teftiş et. O senin himayene kalmış, artık başka kurtuluş yolu yok!” 


Hatme duası bitince de Kur'an'dan bir süre okunur. Hatme sevaptır niyetiyle bu zikre girilmez. Bu niyetle gelen yorulur. Çünkü hatme, bu tarikatın bir amelidir. Tarikatın ameli ise terkedilmez. Sevap zaten onun içindedir. Büyükler buyurmuş: “Cenneti istemek Allah dostlarına haramdır. Cennet, ancak yüce Allah'ın cemalini görme yeridir. Onun için cennet istenir.” Mürid de (yüce Allah'ın, Resülullah'ın ve mürşidinin razı olduğu işleri yaparak) efendisinin rızasını kazanmaya bakmalıdır. Onun rızasını kazanmadan, yine onun mülkünden elinde bir şey geçmiş olsa bile neye yarar? Ama onun rızasını kazanırsan varını yoğunu sana ikram eder.” 37 


Hatmede, Islah Olmuş 
Âli (Yüce) Ruhların Yardımı 


Hatmeye girenlerin çeşitli ihtiyaçları (manevi olarak) karşılanır. Bela ve sıkıntıları defedilir. Kulluk 


37 Ünal Tuygun, Pir-i Sâmi Hazretleri Hayatı ve Sohbetleri, s. 149, 
150,178; 
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dereceleri yükseltilir ve çeşitli manevi tecelliler ikram edilir. Hatmeye gireni yüce Allah sever. Çünkü Allah'ın (celle celâluhüj zikredildiği yere rahmet iner. 
Allah Teâlâ'dan başkasının anıldığı yere ise zulmet iner. Hatme yaparken ilâhi rahmet yanımıza gelir. 
Günahlardan temizlenmemiz daha kolay olur. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: 


SÜS Gerd 3S Ga GSS s 


“Peygamberlerin zikredilmesi ibadettir. Salihlerin anılması ise (günahlara) kefârettir.” 98 


“Kur'ân-ı Kerim'de Nâziât süresinde; şiddetle çekmek, yavaşça çekmek, yüzüp gitmek, yarışıp geçmek ve iş çevirmek gibi beş işi yapanlara yemin edilmiştir. Burada adına yemin edilen ruhlar melekler olduğu gibi, bir diğeri de insanların ıslah olmuş nefisleridir. Bu âli nefisler, alışıp kaynaştıkları ve hayır kazanmak için binitleri olan bedenlerinin şiddetle her noktasından ayrılırlar. 


Bu âli (yüce) ruhlar, melekler ve ruhlar âlemine arzu ve neşe ile çıkar, oradan geçip mukaddes 


38 Süyüti, Câmiuss-sagir, (nr:4331), Ali el-Müttaki, Kenzü"l-Ummâl, 
nr. 32247, 43438, 43584. 
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bölgeye giderler. Şeref ve kudreti nedeniyle iş yöneten melekler katına ve hatta onlardan ileriye de geçerler. Bu haliyle onların manevi ve ruhi özelliklerinden istifade edilmiş olur. 


Hadis Meali: 


“Ruhlar toplu ordular gibidir. Onlardan ezelde tanışanlar, dünyada birbirleriyle ünsiyet ederler. Tanışmayanlar ise ayrılırlar.” * 


Hayatta iken önce bir tarikata katılarak ve seyrü sülük yaparak nefis mücadelesi vermek suretiyle içini ve dışını temizleyen ve ilâhi bilgilerde yükselen ıslah olmuş nefisler bu özelliktedirler. Bunlar şehevi arzularından sıyrılır, mukaddes âlemin hasretini çekerler. Manevi olgunluklara (kemalata) yükselme mertebelerinde yüzer, sonra kusurlu ve eksik nefislerin terbiyecisi ve olgunlaştırıcısı olurlar. 


Bir mürid, mürşidini (sadık) rüyada görüp derdini ona hiç anlatmaz mı? Bir çocuk, babasını rüyada görüp hazineyi keşfedecek yolu bulmak is- 


39 Buhâri, Enbiyâ, 2; Müslim, Birr, 159; Ebü Davud, Edep, 16. 
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temez mi? İmam Gazâli hazretlerinin de söylediği gibi ıslah olmuş şeref sahibi yüce ruhlar, uykuda bedenlerden ayrılırlar ve hayırlı işlere yardıma koşarlar. Bu manevi yardıma da ‘ilham’ adı verilir.” 


Hadis Meali: 


“Yüce Allah'ı zikreden bir topluluğun etrafını melekler çevirir. Allah'ın rahmeti onları kuşatır, üzerlerine kalp huzuru (sekinet) indirir ve Allah Teâlâ onları kendi huzurundaki melekleri arasında anar.” 


“Ayette zikredilen hayırda yarışan âli ruhlar, evliyanın ve âriflerin, gavsların ve kutubların ruhlarıdır. 
Bu sıfatta olan âli nefisler, şehevi duygulardan arınmışlar, mukaddes bir âleme yükselmişlerdir. Orada tesbih ederler. Manevi olgunluk (kemalat) derecelerine ulaşırlar ve başkalarını da kemal seviyesine ulaştırırlar. Böylece, Allah yoluna davet işini çekip çevirmekte yüce bir hizmet görmüş olurlar.” 


40 Fahreddin er-Râzi, Tefsir-i Kebir, 11/30-31; Elmalılı, Hak Dini 
Kur'an Dili, 8/509. 


41 Buhâri, Tevhid, 15; Müslim, Zikir, 39; Ebü Davud, Vitir, 14; Tirmizi, 
Fezâilü'l-Kur'ân, 10. 


42 İbn Acibe, el-Bahrü'l-l Medid, 8/228. 
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“Âyette adına yemin edilen ruhlar gibi evliyanın âli ruhları da vefatlarının ardından (bile) hastalara şifa vermek, boğulanları kurtarmak, düşmanları tarafından sıkıştırılanları korumak için yardıma koşarlar.” * 


Yüce Allah'ın izniyle işleri çekip çevirmekle görevli olan âli nefislere yeminle şöyle buyrulur: 


O Tl Sl ARİ 


“Yemin olsun; bir iş ve oluşu çekip çevirenlere...” (Nâziât 79/5) 


Risâle-i Nür'da Hatmenin Fazileti 

Üstat Bediüzzaman hazretleri (rahmetullahi aleyh] nükteler adı altında (küçük) hatmenin faziletlerini şöyle izah etmiştir: 

Birinci nükte: 


“Yâ bâki ente'l-bâki” ebedi bâki olan sensin demektir. Ve bir cerrahi ameliyat hükmündedir. Kalbi 


43 Âlüsi, Ruhu'l-Meâni, 15/225. 
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günahlardan korur. Çünkü insan yaratılışı gereği, her şeye muhabbet duyacak kabiliyette yaratılmıştır. Kalbi, bir anda milyonlarca sevgili ile dolar. Kişinin sevgilisi ne kadar çoksa derdi de o kadar çok olur. Allah'tan başka bütün sevgililer insanı terke- der. Onun için bu cümle (Yâ bâki ente'l-bâki) hakiki aşka götürür. 


Sâdât-ı Nakşibendi/Nakşibendi yolunun büyükleri bunun merhemini bulmuştur. Sevgililerden alakayı kesmek için her gün hatmede 500 kere (yukarıdaki âyeti tefsir eden) “Yâ bâki ente'i-bâki” duası okunur ki bu dua kalpte ve kanda dolaşırken sizi dünya sevgililerinizden uzaklaştırır. 


“Yâ bâki ente'I-bâki” dua cümlesini söylemekle, hatme yapan Nakşibendi yüce Allah'a şöyle niyaz eder: “Yâ Rabbi! Her sevgilim bırakıp gidiyor. 
Cesedimi sevdim, ihtiyarladı; hanımımı sevdim, kocadı; kızımı sevdim, el aldı; paramı sevdim, yel aldı. Yâ Rabbi bir ebedi sevgili ver!” 


“Yâ bâki ente'l-bâki” tarikatın özünü teşkil eder. 
Çünkü tasavvufun asıl gayesi, çokluğu silip bire indirmektir. Mecazi sevgiyi kaldırıp müridi yüce Allah'a döndürmektir. 


52 


Hatme Âdabı 


“Hatmede iken mürid, sultanın huzurunda sanki (muhtaç) bir dilenci gibi, el açıp mürşidinin karşısında olduğunu tahayyül eder. Kendisine manevi hediyeler verildiğini düşünerek daha fazlasını talep eder. Verilmemiş ise bunun da nefsinin kusurundan kaynaklandığını bilir.” 


Şeyh Fethullah Verkânisi hazretleri [kuddise sırruhül 


İkinci nükte: 


İnsanın yaratılışında ahiret âlemine karşı şiddet- 


li bir muhabbet vardır. Hepimizin yaratılması aşk-ı hakiki içindir. Nakşibendi yolunun büyükleri şöyle 


der: “Tarikat vücudu/benliği yok etmektir.” 


Eğer bir âlim ilmini artırır, vücudunu yok ede- 


mezse bu ona dert olur. İlim arttıkça vücut erirse o gerçek âlim olur. Bir âbid ibadetini artırır, vücudunu/benliğini yine eritmezse helâk olur. Âlimin ilmi, 


23 


âbidin itaati varlığı, benliği yok etmek içindir. İnsanı insan eden ilim değildir; ilim bir rehberdir. Onun için hatmede okunan “Yâ bâki ente'l-bâki” duası, kalplere şifa olur. Kişiye “Ene bâki/ben bâki/ebedi” dedirtmez. İnsanı adam eden unvan değil, taşıdığı sıfattır. Şu halde “Yâ bâki ente'l-bâki” hakiki muhabbete ulaşmak içindir. 


Üçüncü nükte: 


Şu dünyada zamanın, eşya üzerindeki tesiri farklı farklıdır. Nasıl ki bir saatte, dakikanın ve saniyenin dönüş hızları farklı ise insan vücudundaki cisim, nefis, kalp, ruh için de zamanın ayrı bir özelliği vardır. Nefis, saniye gibi süratle döner, meyleder. 
Buna karşılık kalp ve ruh, çok yavaş hareket eder. 
Ezeli ve ebedi Allah'ı işaret eder. Onun için kalp zikirden hoşlanır, nefis de zikretmemekten ... 


Onun için kalp ve ruh hayatı, bâki bir ömrü ister. 
Allah yolunda geçen bir saniye bile olsa ebedi kabul edilir. Nefis ve şeytan yolunda geçen bin sene de olsa fâni demektir. Yani bekâ dairesinde geçen bir saniye bile, dünya dairesinin bin senesine karşılık olur. Ayrılık zordur; bir saniyesi bile bir sene 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kadar uzundur. Visalin/kavuşmanın bir senesi bir saniye kadar sürmez, kısadır. Bir Nakşibendi, lisanı ile “Yâ bâki ente'l-bâki” dediği gibi; kalbi, ruhu, aklı, bütün letâifi ile de, “O, ilk ve sondur. Zâhir ve bâtındır. O, her şeyi hakkıyla bilendir” (Hadid 57/3) demiş olur. * 


“Hatmede okunan âyetler, getirilen salât ve selâmlar, yapılan tövbe ve istiğfarlar bereketiyle bizi kuşatmış olur. 
Peygamberlerin, meleklerin, evliyanın âli ruhları hazır bulunur. Yüce Allah, onların hürmetine, bu zikir meclisi üzerine ilâhi rahmetini ikram eder. Bu manevi yardımlar sayesinde hatmeye katılanların kalpleri, manevi olarak ilâhi aşk, cezbe ve muhabbetle dolar. Bu ilâhi rahmet, insanın kötü sıfatlarını değiştirir. 
İnsanın günahlarına pişman olma duygusunu artırır ve kişiyi yüce Allah'a döndürür.” 


44 bk. Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar, Üçüncü Lem'a, s. 13- 
14. 
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VİRD 


Hatme/Hatim Ne Demektir? 
Vird Ne Demektir? 


Nakşibendilik yolunda vird, günlük ders olarak yapılan zikirdir. Bu ders, müridin kalbindeki manevi hastalıkları yok etmesi için verilir. Vird, kişiye özel verilen zikir dersidir. 24 saat içinde bir defa yapılır. 
En azı 5000 defa kalp üzerinde Allah adı zikredilir. 
21.000'den sonrası 101.000'e kadar “letâif zikri” adı verilir. Bundan sonra da nefiy ve ispat (kelime-i tevhid zikri) adıyla zikir yapılır. 


Vird, kalpten Allah'ı zikretmenin adıdır. 
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İzin Alarak Vird Çekmenin Önemi 


Vird dersine, süfiler arasında “tesbih çekmek” adı da verilir. İnsan kendi başına tesbih çekse beklenen faydası göremez. Hatta zarar bile görebilir. 
Bu yola girmeden önce veya girdikten sonra kendi başına hareket ederek, usulüne uygun davranmayan bazı müridlere şeytan musallat olmuş olabilir. 
Ancak kâmil bir mürşidin izniyle ve usulüne göre yapılan zikirde bu duruma rastlanmaz. 


Vird ve vâridat, aynı kökten türetilmiş Arapça iki kelimedir. Vâridat, kalbe gelen ilham ve manevi feyizler demektir. Çünkü mürşid-i kâmil, müridine zikir dersi verirken (telkin) zikirden meydana gelen vâridatı da bilir. Mürşid-i kâmil, mürid nasıl zikretmesi gerekiyorsa ona göre ders verir. 
İnsanın manen kaldırabileceği kadar ders verir. 
O zaman mürid zarar görmez. Yoksa kişi, kendi başına istediği yapmaya kalkarsa faydadan çok zararını görebilir. 
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“Vird tedavi etmelidir. Eğer mürid, virdini tamamladıktan sonra, “Ben bu günahkâr halimle Allah'ı zikretmeye 

ehil değilim. Eğer kurban, sen himmet etmezsen, bu zikir Allah katında makbul bir zikir olmaz” diye düşünürse işte bu âcizlik hali, Allah Teâlâ'nın çok daha hoşuna gider. Bu, şaka değil, oyun değil, belki de müridin Allah katında en makbul amelidir.” 


Gavs-ı Sâni hazretleri 
[kuddise sırruhü| 


Bu yolun büyüklerinden Gavs-ı Bilvânisi hazret- 


leri (kuddise sırruhüj bir sohbetinde, “Bir kimse, mürşidinden habersiz 100.000 kere tesbih çekse, bir 
kimse de mürşidinden talimat alarak yine 5000 
defa tesbih çekse, 5000 defa tesbih çeken daha fazla istifade etmiş olur” buyurmuştur. Çünkü virdden maksat, kalbin manevi olarak çalışmasıdır. 
Süfi, kalp virdini çekerek letâiflerinin harekete geç- 


mesini sağlamış olur. 
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Letâif Ne Demektir? 


Letâif, “insan bedeninde yer alan bazı zikir merkezleri”dir. Bu merkezler sayesinde insan bedeni zikreder hale gelir. Çünkü her insan bedeni toprak, su, hava, ateş ve nefisten meydana gelir. Bunlar yaratılmış maddi âlemden birer parçadır. Onun için bunlara “halk âlemi” denir. Diğer beş özellik daha vardır ki bunlar kalp, ruh, sır, hafi ve ahfâdır. Bunlara da “emir âlemi” denir. Emir âleminin maddi bir şekli yoktur. Yüce Allah insanı, bu on özelliği ile yaratmıştır. İnsandan kemal/ma- nevi olgunluk istenmektedir. 


İnsan bedeninde emir âleminin letâif yerleri şöyledir: Sol memenin dört parmak altı, kalptir. Sağ memenin dört parmak altı ruh letâifinin yeridir. 
Sol memenin iki parmak üstü de sır letâifinin, sağ memenin iki parmak üstü ise hafi letâifinin yeridir. 
Göğüs kafesinin üst ucu yani gırtlak çukurunun olduğu yer de ahfâ yeridir. Nefsi letâifi iki kaşın orta yeridir. Bütün letâiflerin merkezi kalptir. 


İnsan bir mürşidin nazarını alınca, içindeki nefsin gücü azalmış; yani nefis felç olmuş gibi olur. İki kaşımız arasında bulunan nefsin başı ile iki kürek 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kemiği arasında yer alan nefsin ayakları toparlanmaya başlar. Etkileri azalır. O zaman letâifler yükselmeye başlar. Nefis de onlara tâbi olur. Bu saye- de nefsin kötü sıfatı değişmeye başlar. 


Virdin Faydası 


Bu yolda, ömründe doğru dürüst bir ibadet yapmamış, kötülüklerin hepsini işlemiş, tesbihini de samimiyetle ilk çektiği gün, bütün eşyanın zikrini duymaya başlamış kişiler vardır. Bundan daha güzel olanı şudur; bu yolda, Rabbül âleminin aşk ve muhabbeti, zikir ile kalpte nasıl devamlı tutulacağı öğretilir. 

Vird çekerken mürid, lisan-ı hal ile, “Göklerin ve yerin Rabb'i kimdir?” (Ra'd 13/16)buyuran Rabbimiz'e, “Allah'tır” diyerek cevap vermiş olur. Zira kalbimiz, yüce Allah'ın evidir. Biz de âyette geçtiği gibi, “De ki, Allah” (Ra'd 13/16) sırrınca, “Allah” diyerek bu evin kapı tokmağını vurmuş oluruz. 
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Virdin Temel Özelliği 


Kalp Allah'tan (celle celâluhüj başka her şeyi unutursa, gerçek kulluğun gereği olan her şey kendiliğinden kalbe dolar. Çünkü kalp görülmeyen, tutulmayan bir şeydir, yani madde değildir, yer kaplamaz. Ancak yürek dediğimiz et parçası farklıdır. 


Tasavvuf, kalbin ıslah edilmesiyle ilgilenir. Kalbin yürekle ilgili olan kısmı, aklın beyin ile olan ilgisine benzer. Mesela bir şişeye hava sokmak için uğraşmak gerekmez. Şişedeki sıvıyı boşaltmak yeterlidir. Şişedeki sıvı boşaltılınca hava da kendiliğinden içeri girer. Kalp de buna benzer. Mahlükların sevgisi hatta düşünceleri kalpten çıkarılınca oraya Allah (celle celâluhû] Sevgisi, nuru, feyzi, marifeti kendiliğinden girer. 


Onun için bu yolun büyükleri virde, gizli zikir özelliği ile bakmışlardır. Çünkü zikir gizli olarak yapıldığı zaman pek çok kalbi hastalıktan kişiyi kurtarır, ıslah eder. Mesela sâdât-ı kirâm efendilerimiz vird esnasında, “Vesvese gelirse onu kovmaya çalışmayın. Zira aslında vesvesenin bir zararı yoktur. 
Siz vesveseye hiç aldırış etmeyin, ona itibar etmeyin ve düşünmeyin. Onunla alakadar olup durmayın. Fakat virdi çekmeye devam edin. Çünkü vird çekmeye devam ederseniz, zikrin nuru meydana gelir ve bu nur kalbe tesir eder” buyurmuşlardır. 


Çünkü insanın kalbine tesir eden kelimeler değil, onun içindeki nurdur. Kalbe nur girdi mi vesvese de kaybolur. Bu sebeple mürid, virdi çekmek 


için gösterdiği gayretten dolayı vesvese geldiğini bilmelidir. 


Sevgili Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem] buyurmuş: 


“İnsanı korumakla görevli (hafaza) meleklerinin işitmediği gizli zikir, onların işittiği (açık) zikirden yetmiş kat daha faziletlidir.” © 


Vird Ne Zaman Çekilir? 


Virde başlama ve bitirme saati çok önemlidir. 
Mürid bir vakti (sabah, öğlen, ikindi, yatsı) belirleyip ona niyet ederek kendine o vakti âdet edin- 
45 Beyhaki, Şuabü'i-İmân, 1/407 (nr. 555); Süyüti, Câmiuss-Sağir, 

nr. 4352; Ali el-Müttaki, Kenzü'-Umm3âl, nr. 1750. 
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melidir. Bu kimse arada bir (uyuyakalmış, hasta olmuş, ve benzeri) belirlediği vakte riayet edemezse bir şey olmaz. Efdal olan imsaktan imsağadır. 
Vird dersi yirmi dört saat içinde tamamlanır. Yukarıda söylediğimiz gibi başlangıç saati ile bitirme saatini herkes kendi durumuna göre ayarlayabilir. 
Malum; oruç tutarken imsak vakti girince, eski gün de bitmiş oluyor. İmsak vakti başladığında nasıl ki yemek ve içmek sona eriyorsa; aynen bunun gibi, virde başladığımız saatten yirmi dört saat sonrasına kadar zikir yapabiliriz. Ancak 24 saat bitince, yeni günün vazifesi başlamış olur. 


Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi hazretleri (kuddise sırruhâl buyurdu: 


“Virde sabah ve akşam vakti arasında herhangi bir vakit tahsis edilmesi gerekir. Çünkü bu güneşin doğuşu ile batışı vaktinde ve 

ikisi arasındaki zamanı ihya etmek, bu yolun büyüklerine göre en mühim işlerdendir. 
Hatta büyükler bu işi, tarikatta farz kılınmış 

namaz gibi önemli görmüşlerdir.” 


46 Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi, Mektübat, 18. Mektup. 
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Vird Nasıl Çekilir? 


Vird tesbih ile çekilir. Tesbihi sağ elimize alırız. 
Daha önce letaifte tarif ettiğimiz şekilde kalbimizin hemen alt kısmına elimizi koyup dilimizi damağa yapıştırarak her bir tesbih tanesini “kalbimizden” Allah Allah diyerek çeviririz. Bunu söylerken dilimizin damağımıza yapışık olmasına dikkat ederiz. 
İçimizden söylediğimiz Allah kelimesinin manasını düşünürüz. Kalbin illa o kelimeyi söyleyip söylememesi mühim değildir. O mananın kalbe yerleşmesi lazımdır. 


Burada kıymetli olan, kalbin her seferde atışına uygun olarak “Allah... Allah...” demesi değildir. 
Asıl önemli olan, “Allah” manasının kalbe yerleşmesidir. Bu mana kalbe yerleşince, kalbin devamlı Allah'ı hatırlama kabiliyeti ortaya çıkmış olur. 


Mananın kalbe yerleşmesinin anlamı şudur: Diyelim ki yalnız kalbin atışı ile beraber olarak Allah kelimesi söylenmiş olsa; normal bir kalp dakikada altmış kere atar. Biz de dakikada altmış kere “Allah... Allah...” demiş oluruz. Ama mana oraya yerleşirse kesintisiz binlerce kere “Allah... Allah...” 
diye zikir meydana gelir. Onun için biz, yalnız kelimenin manasını düşünüp bu manayı kalbe yerleştirmeye gayret ederiz. İnsan o manayı kalbe yerleştirdiği zaman artık o kelimeyi söyleyince artık kelimenin anlamına takılıp kalmaz. 


Peki, “Allah” kelimesinin manası kalbe yerleşince ne olur? İşte o zaman Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] tarif ettiği “ihsan makamı” elde edilmiş olur. İhsan makamına ulaşan kişi, sanki de- 


vamlı Allah Teâlâ'yı görür gibi yaşamaya çalışır. 


“Mürşidin süreti, göz önüne gelmediğinde rabıta yaparken acele etmeyin. Virdin başında 

ve sonunda mürşidin süreti göz önüne gelmese de rabıta yapmak gerekir; işlediğin günahı düşün.”*” 


Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi hazretleri [kuddise sırruhü| 


47 Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi, Mektübat, 9. Mektup. 


66 


Vird İnsana Ne Kazandırır? 


Bu yolun büyükleri, kalbi, boş bir kaba benzetirler: “İnsan, bir kâmil mürşide tâbi olmadan önce nefis, bu kabın içerisine dünya düşüncesini ve sevgisini doldurur. Halbuki Rabbü”l-âlemin kalbi, kendi sevgisinin ve zikrinin doldurulması için yaratmıştır. 
Aksi halde nefis, insan kalbini yaratılış gayesinden başka şeyler için kullanmaya başlar.” 


İşte sâdât-ı kirâm, kalpteki yaratılış gayesine uygun olmayan, işe yaramaz şeyleri kalpten çıkarırlar. Onların yerine Allah Teâlâ'nın sevgisinin, zikrinin kalbe yerleşmesi için bize bir usul gösterirler. 


“Zikir çekmeyen (gerçek manada) Nakşibendi olamaz.” 


Gavs-ı Sâni hazretleri 
[kuddise sırruhül| 


Bu vird dediğimiz tesbih çekme işi, kalpteki dünya sevgisini yavaş yavaş çıkartır. Yerine Allah Teâlâ'nın gerçek sevgisini koymaya başlar. Kalp zikri tamam olunca da letâiflere geçilir. Tesbih bu sefer letâifler (vücudun manevi zikir merkezleri) 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üzerinde çekilir. Letâif zikri çekenler de tesbih çeker. Nihayet letâif zikri de bir müddet sonra biter. 
Kalp zikri dediğimiz ders, maksat hâsıl oluncaya kadar devam eder. Netice manevi hastalıklardan kurtulmaya bağlıdır. Hastalıklar geçince ne olur? 
Mürid de insan-ı kâmil olur, eğer ilmi icazeti varsa insanlara irşad etme izni verilir. 


Kâmil mürşidler, evliyalar mutlaka bu safhalardan geçmişlerdir. Bu makamları geçen kişilere, dışarıdan baktığınızda bir değişiklik göremezsiniz. 
Onun için insan, evliyayı karşısında görse hemen ayırt edemez. Çünkü değişiklik içeride kalpte olur. 
Değişiklik içte olduğu için insan dışarıdan bakmakla bir şey anlamaz. 


Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi hazretleri [kuddise sırruhü| buyurdu: 


“Yüce Allah bir kimseye, fazilet ve ihsanıyla bu yola girmeyi, bir şeyhi sevmeyi, ilâhi muhabbetten içirmek suretiyle iyilikte bulunmuş olsa, bu yolun büyükleri, o kişide ihlâs, 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muhabbet ve teslimiyet meydana gelmesi için bu halin peşinden vird dersi verirler.” 


Sâdât-ı kirâm efendilerimiz, kalplerdeki hastaliklardan bizi kurtaracak manevi doktorlardır. Doktorun verdiği reçeteyi takip etmek lazımdır. İnsan kendi aklına göre günde şu kadar Kur'an okursam, şu kadar salavat çekersem, şöyle yaparsam şöyle sevap olur, böyle sevap olur, diyerek bu seviyeye gelemez. Çünkü bunların bizi nasıl tedavi edip etmeyeceğini bilmiyoruz? Hangisi yapılırsa daha faydalı olur, biliyor muyuz? İlacın dozunu doktor biliyor, doktorun dediğini yapmak gerekir. 


Peki, bizler Allah'tan hâşâ uzak mıyız? Elbette değiliz; zira müslümanız. Burada anlatmak istediğimiz, Müslümanlığın değerinin nasıl artacağıdır. 
Çünkü Allah Teâlâ her zaman kullarına yakındır. 
Ama biz, Allah'a yakınlaşmıyoruz. O devamlı bizim yanımızda olduğu halde biz O'nu her zaman hatırlamıyoruz. Niye? İçimizdeki manevi hastalıklardan ... Halbuki insanın asli görevi, Allah'ı her zaman hatırlamak ve anmaktır. 


48 Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi, Mektübât, 18. Mektup. 
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Gavs-ı Sâni hazretleri [kuddise sırruhül buyurdu: “Gönlün gıdası zikirdir. Günahlar, şeytanın gıdasıdır. Kalbini diriltmek ve beslemek isteyen kimse, yüce 
Allah'ın zikrine devam etmelidir. 
Günah işleyenler, kalplerini zayıflatıp şeytanı kuvvetlendirmiş oluyorlar. Şeytanı kuvvetli olanın da dini zayıf oluyor.” 


Mürid vird çekmeye başlayınca, daha önceden bedenimizi kendi bildiği gibi çekip çeviren nefis, bu defa zayıflamaya başlar, yalnız kalır. Bedenin organları da ibadet etmekten zevk alır. Çünkü “halk âlemi”nden olan nefis, “emir âlemi”nden olan kalp karşısında mağlup olmuş ve onun emrine girmiş olur. Onun için de beden ibadet etmekten haz duymaya başlar. Bu yüzden vird çok önemlidir. 
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Gavs-ı Hizâni hazretleri 
[kuddise srruhû] buyurdu: “Nâfile amelleri, kâmil bir mürşidden izin almadan kimse yapmasın. 

Eğer kâmil bir şeyh bulamaz ise o zaman istifade etsin.”* 


Hamdolsun âlemlerin Rabb'ine, 


Salât ve selâm O'nun Habib-i Ekremi'ne, âline ve ashabına ... 


49 Gavs-ı Hizâni, Minah, 305. Minah. 
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RABITA, 
HATME, VIRD 


“Rabıta yapmak, sohbetlere devam etmek ve hatme, bu yolun en önemli esaslarındandır. 
Süfiler bunlara devam etsinler. 


Şeyh Abdurrahman-ı Tâhi 
[kuddise sırruhü) 


“Hatmede okunan süre ve zikirler, Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vessellemi | | 

ve diğer büyük zatların ruhuna bağışlandıkça, | o ruhlar, zikir meclisinde bulunanları tanırlar. | Bu tanışma, ahirette şefaate ulaşmaya ve sıkıntılı zamanlarda himmetin gelmesine vesile olur. Bir kişi, Nakşibendi'olduktan sonra, bütün hatme meclislerindeki sevaptan istifade eder. 
Hayatta ve öldükten sonra da amel 

defteri kapanmaz.” 


Seyyid Muhammed Raşid Bilvanisi 
[kuddise sırruhül 
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